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blijvend! 
Je hebt het al wel weer kunnen lezen: we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
nieuwe projecten in 2013. Want we geloven dat God Mozambique (en dan vooral 
Mocuba en Ruama) op de weg van onze gemeente geplaatst heeft.  
 
Niet voor even of voor één keer, maar blijvend. Misschien wel tot Jezus terugkomt?! 
 
 
AEM-Z 
Een paar weken geleden waren Jeannette, Henk en Allard bij de AEM-Z op kantoor. 
Om samen door te praten wat we in 2013 voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Daarvoor wil de AEM-Z erg graag laten zien en horen wat voor betekenis onze relatie 
heeft. Daarom vind je in deze nieuwsbrief een vertaling van hùn nieuwsbrief. 
 
over en weer 
Maar voordat je verder leest, zeggen we het nog een keer (en als het moet nog wel 
duizend keer): die relatie tussen hen en ons, die is voor hen èn voor ons waardevol. 
Jazeker, we brengen geld (dat hebben wij namelijk, zij niet). Maar liefde gaat heen en 
weer. En we leren veel van de manier waarop zij met elkaar en met ons omgaan. We 
komen onder de indruk van de manier waarop zij op God vertrouwen. Soms slaken we 
dan een klein zuchtje…”konden wij samen in onze gemeente ook maar…” 
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nieuwsbrief AEM-Z 
Dan nu de informatie van de AEM-Z 
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Het geitenproject 2011: het werk dat metéén invloed  had! 
 
 

 
 

De Encontro groep uit Nederland heeft het werk van de (landbouwafdeling van de) 
AEM-Z ondersteund en vergemakkelijkt. Ze hebben dat sinds 2007 drie keer gedaan. 
 
De steun werd gegeven aan de meest kwetsbare mensen in Mocuba (in de provincie  
Zambézia). Het gebeurde  door het verstrekken van bouwmateriaal voor 
geitenhokken, door het geven van geiten en door het meebouwen van de 
geitenhokken. 
 
Mocuba is één van vele districten in de provincie Zambézia die door de burgeroorlog 
is beschadigd en op verschillende manieren is geraakt. 
In Mocuba is veeteelt van geiten een praktijk die vele gezinnen niet hebben. Naast de 
AEM/Z is er maar één andere organisatie die geiten heeft verdeeld sinds 2002.  
 
Met de hulp van de kerken is de AEM-Z bezig om allerlei activiteiten te organiseren die 
de gemeenschappen er weer bovenop helpen. Met de middelen die we hebben, 
helpen we de meest kwetsbare groepen. Daarbij past het werk van Encontro in 2011, 
waarbij ze 16 geitenhokken hebben gebouwd. Die hulp had meteen effect: binnen 
twee maanden na het verdelen van de geiten waren er in sommige hokken al jonge 
geitjes geboren. Sinds april 2011 zijn er bij meer dan negen gezinnen geiten geboren. 
 



Aanvankelijk werd er steeds één geitje tegelijk geboren, maar sinds we als AEM-Z de 
zorg voor de geiten nog beter begeleiden, zij er al in twee gevallen meer geitjes 
geboren. 
 
We hebben vijf keer weer nieuwe geiten kunnen overhandigen. De mensen zijn er 
dolgelukkig mee. Ze kunnen met die geiten weer jonge geiten fokken, ze kunnen vlees 
eten of geiten verkopen. Sommigen zijn zo blij dàt ze dit mogen meemaken, ze 
hadden oprecht nooit gedacht dat zij dit zouden beleven. Het gebed voor het project is 
verhoord. Het betekent dat we deze resultaten samen ook ervaren als Gods zegen. 
 
 
geiten geboren na april 2011: 
 

 
 
geiten overhandigd in maart 2012: 
 

 
 
 
 



...en verder lees je vooral in Contact 
In deze nieuwsbrieven gaat het vooral over het werk dat daadwerkelijk in Mozambique 
gebeurt. Onze eigen activiteiten (het voorbereiden van projecten e.d.) blijf je gewoon 
lezen in Contact en op de website. 
 
Wil je meer weten over Ruama – ook daar gaan we als Encontro voor aan de slag – 
dan kun je je via de website van Ruama aanmelden voor hun eigen nieuwsbrief. 
http://ruama.nl/  
 
Met vriendelijke groet, 
het Encontro team 
 
Jeannette van Dijk 
Karin Kroesbergen 
Allard Gunnink 
 
 
 

   

 

 


