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Gebedspunten

Zendingsconferentie en synode
We danken de Here dat het bezoek
aan Nederland van de gasten uit
onze zendingsgebieden bijzonder
geslaagd is. In ruim een week tijd
werd kennisgemaakt met onze
kerken, met ons land en met de
Generale Synode in Nunspeet.
Maar wat de gasten als het meest
bijzondere noemden was, dat zij
elkaar hadden leren kennen. Zij
hoorden tijdens werkbezoeken
vanuit Nederland wel vaak over
het ‘andere’ zendingswerk van on-
ze kerken, maar konden zich daar-
bij weinig voorstellen. Nu konden
ze elkaar zien en spreken. Er werd
zelfs afgesproken om elkaar (in
Afrika) op te zoeken en naar el-
kaars werk te gaan kijken!

Burundi

Daarom is er alle reden om voor
de kerken in Burundi te bidden. Als
enigen kregen de vertegenwoordi-
gers van die kerken geen visa om
naar Nederland te reizen. Vanaf
de synode werden zij door de pre-
ses toegesproken. Op zijn via
Whatsapp verzonden boodschap
kwam enkele minuten later een
dankbare reactie.

Header: de zendingsgasten op de foto
in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Bijna iedereen staat erop. Een enkeling
kocht net een gerookt visje ...

Zendingsgasten in Nederland

Op vrijdag 7 oktober arriveerden op Schiphol
vertegenwoordigers uit bijna alle zendingsbieden van
onze kerken. Tot maandag 17 oktober waren zij te gast in
Nederland: eerst in gastkerken, daarna zes dagen in
conferentieoord De Werelt in Lunteren en tenslotte weer
bij gastkerken. Er werd een intensief programma
afgewerkt. Bezoeken werden gebracht aan de TUA te
Apeldoorn, het Zuiderzeemuseum, de CGK van
Opperdoes (voor een warme maaltijd en een zangavond),
Amsterdam, de zendingsgemeente Hoop voor Noord, de
educatieve boerderij van de fam. Groendijk in het
Groningse Zuidwolde, de zendingsgemeente Assen zoekt
— en last but not least de Generale Synode in Nunspeet.
De gasten werden vervoerd in minibusjes, bestuurd door
zendingsconsulent Arjan Hilbers, zendingssecretaris Gé
Drayer en oud-zendeling Kees Buijs.
Samenwerking met Fiis

Bij de ontvangst van de buitenlandse gasten mocht zending
ook deze keer rekenen op de steun van de vrouwen van
CGK-Vrouw. Tijdens het verblijf in ‘De Werelt’ in Lunteren
waren er iedere avond en vroege morgen vrouwen van de
bond aanwezig om de gasten te begeleiden. Dat was niet al-
leen nodig bij de aankomst en het verdelen van de kamers
maar ook in het verdere van de week. Het op tijd opstaan
(soms wel om 06.15 uur) om tijdig te kunnen vertrekken
naar een verre bestemming kostte de gasten nog wel eens
moeite. Een vriendelijke maar stevige klop op de deur was
nodig. De vrouwen van CGK-Vrouw sloten op vrijdag 14 ok-
tober voor de gasten de week af met een presentatie over
hun werk. Dat leverde heel wat vragen en een zeer interes-
sante gedachtewisseling op! Met genoegen kijken zending en
de vrouwen op de samenwerking terug.

Welk een Vriend ...!

In de aula van de Theologische Universiteit werd het op
maandag 10 oktober voor het eerst beproefd: het samen zin-
gen van een lied — maar dan wel in alle verschillende talen
die de zendingsgasten hadden ‘meegebracht’. Br. Nikolaj Zo-
lotoechin uit Rusland stelde voor Welk een Vriend is onze Je-
zus te zingen — althans: hij begon met de Russische versie
van dat lied dat wij als Welk een Vriend kennen. Het duurde
niet lang of er werd meerstemmig en meertalig gezongen.
Dat maakte vervolgens diepe indruk in de CGK van Opper-
does, waar de gasten aan het einde van hun eerste reisdag
door Nederland op koffie én een warme maaltijd werden ont-
haald door de plaatselijke jeugd. Na die premiére in Apel-
doorn ging het lied mee door het hele land. Het werd gezon-
gen in Amsterdam, in Lunteren, in Groningen, in Assen en
tenslotte op de synode in Nunspeet op het podium voor de
moderamentafel (foto). Daarna nam de synode het lied over
en antwoordde met psalm 121: 4. Onnodig om te zeggen dat
het lied Welk een Vriend is onze Jezus het lijflied geworden is
van dit bezoek aan Nederland!



http://cgkvrouw.nl/
http://cgkvrouw.nl/�

Hollandse pot ...

Tijdens hun tocht door Nederland werden de zendingsgasten op respectievelijk 10 en 11
oktober op een warme maaltijd onthaald door de gastkerken die werden bezocht: de
CGK van Opperdoes en Hoop voor Noord in Amsterdam. Vanzelfsprekend hebben de
gastvrouwen en —heren zich afgevraagd wat zij zouden serveren. In beide kerken stond
een buffet klaar met daarop stamppot andijvie, boerenkool, hutspot en zuurkool, waar-
+ bij Opperdoes ook nog erwtensoep had bereid. En stoofperen! Natuurlijk ontbrak de
worst niet. Kortom: de zendingsgasten konden zich tweemaal aan hetzelfde menu te-
goed doen — en dat deden ze! Op geen enkele manier werd op de dinsdag eraan herin-
nerd dat een dag eerder ook al gestampt werd gegeten. Dat is niet zo vreemd: in de
landen waar de gasten wonen, is het helemaal niet zo gewoon als bij ons om gevarieerd
te eten. Een van de gasten bekende later wel dat zijn maag moest wennen aan al dat
Nederlandse eten. Ook dat is niet zo vreemd. Zo is men in sommige gebieden in Afrika
helemaal niet gewend aan melk(producten). Ruimschoots voorhanden, ook op de boer-
derij van de fam. Groendijk in Zuidwolde die op de donderdag werd bezocht, zoals zelf-
gemaakte yoghurt en melk zo van de koe!

Conferentie in Lunteren

Dr. Marten Visser, oud-zendeling van OMF in Thailand en inmiddels volop bezig met In-
ternet-zending, verzorgde de lezing op de zendingsconferentie die op 12 oktober in Lun-
teren werd gehouden. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig: naast de gasten uit
het buitenland, oud-zendelingen, oud-deputaten en vertegenwoordigers van andere or-
ganisaties. Er werd goed geluisterd naar en meegedaan met wat dr. Visser te berde
bracht over de mogelijkheden én gevaren van internet. De mogelijkheden zijn vele,
heeft dr. Visser met zijn internet-organisatie ‘GlobalRize’ inmiddels wel bewezen. De
conferentiedag werd besloten met een maaltijd, waaraan vrijwel iedereen deelnam. Alle
tijd dus om door te praten en herinneringen op te halen. Bijzonder was, dat aan het be-
gin van de conferentie ds. Wilke den Hertog via een videoboodschap toch present was.

Voor het eerst ...

Het waren (in)spannende dagen voor ds. Olebogile Derek, in Nederland. Hij maakte
voor het eerst in zijn leven een grote buitenlandse reis en zat (samen met zijn collega
ds. Rethabile Sibeko, schuin achter hem op de foto) voor het eerst in een vliegtuig. En
dat meteen zo’n elf uur lang! Daar kwam bij dat beiden ook voor het eerst in hun leven
een boottocht maakten: op maandag 10 oktober naar het Zuiderzeemuseum. Beide
predikanten wonen en werken in de Kalahariwoestijn, evenals br. Isaac Saul (links op de
foto), leider van het Narovertaalproject in het dorpje D’kar. Ds. Derek stond ook voor
het eerst op het podium van onze Generale Synode, vanwaar hij de synode toesprak
namens de Reformed Churches in Botswana. Dat deed hij in het Naro, vertaald door br.
Hessel Visser. Die taal met zijn vele klikklanken klonk zo voor het eerst in een vergade-
ring van de synode, stelde preses ds. P.D.J. Buijs vast. Ook de vertegenwoordigers van
de kerken in Indonesié en van de gereformeerde kerken van Zuid-Afrika (synode Sout-
pansberg) spraken in hun eigen taal de synode toe. Dat was goed mogelijk dankzij de
aanwezigheid van tolken én van een vertaalsysteem. Alle buitenlandse afgevaardigden
kregen een koptelefoon aangereikt waardoor zij konden volgen wat werd besproken.

| Echt Nederlands!

Na een stevige synodedag (op vrijdag 14 oktober) gingen de buitenlandse gasten nog
even Nunspeet in. Om geholpen door de mensen van het zendingsbureau hun slag te
slaan. Er was één souvenir dat gretig aftrek vond. De mannen hadden het in de gastge-
zinnen in Nederland leren kennen en wilden het graag meenemen om thuis te vertellen
hoe handig die Nederlandse vinding was: het washandje. Hier ds. Mundalamo uit Venda,
1 die samen met ds. Nefefe zijn slag slaat: drie washandjes voor maar één euro! Natuur-
lijk bij een voordeelwinkel, waarvan er in Nunspeet vele zijn. Er ging een stapeltje mee.



